Naar wat de dennen fluisteren
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Naar wat de den- nen fluis- tren die bui- gen kruin aan
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kruin Zit ik zo vaak te luis- tren in  'tbunt gras van het
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duin Hoe zon en Zo- mer pra- len Op tpur- per van de
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hei, wat to- ver kleur zij ma- len, maar al- les gaat voor
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bij maar al- les gaat voor- bij...

2. De winter komt gedrenteld, en weg is 't paradijs 4. Maar gaat de liefde wonen, in harten eel van klank
De wereld ligt gewenteld in sneeuw en vorst en ijs, dan blijft zij daar in tronen, en eeuwig is zo lang,

waarboven kouden sterren, op nachtelijke pij, want edle min verwoest niet, niet alles gaat voorbij
al tintelende maren ... maar alles gaat voorbij, want oude liefde roest niet : zij blijft steeds jong als wij
maar alles gaat voorbij ... zij blijft steeds jong als wij !

3. Wij zien hoe 't mensenleven, verstuift aan onze voet,
De jongen piepen even, zo d'oude voren doet,
de grijsaard blikt met weemoed,
terug langs weg en hei, en zucht met stille deemoed :
nog sluiten ... en voorbij ... nog sluiten ... en voorbij ...



